Heer God,

Wij gedenken de mensen van wie we houden,
die we erg zullen missen nu en altijd.

Help ons te geloven dat de dood

geen einde is, maar het begin van een geluk,

groter dan onze mooiste droom op aarde.

Aan uw almacht en goedheid
vertrouwen we onze overledenen toe;
geef hen nu een plaats in uw woning

die Gij voor uw getrouwen hebt bereid.

Blijf hen die huilen troostend en sterkend nabij.
Laat ze uw zorgen ervaren
in de trouw van hun vrienden,

wanneer het gewone leven weer verder gaat.

Amen.
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Parochie
Heilig Hart van Jezus
Brachterbeek

Wij bidden voor de zielenrust
van hen die ons voorgingen in de dood,
gemerkt door het teken van het geloof.
Bijzonder gedenken wij hen
van wie we in verbondenheid
met onze parochiegemeenschap
afscheid hebben genomen.

Dat zij mogen rusten in Gods vrede.

Allerzielen 2008 - Allerzielen 2009

2008

20 nov Leentje Heuts

26 nov  Rina Wilms-Seuskens
2009

9 jan Barbara Linssen
2ljan  Mia Hurxkens-Paulissen

5 febr Mia Maessen
16 febr Lie Leijendeckers-Heijman

21 juni Leo Zwaans
21 juni Marie Creemers-Romeijnders

30 juni Jo Jochems

25aug Toos Evers-Gubbels
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